Om U te dienen, God

Om U te dienen, God,

gaan wij naar mensen

met een vriendelijk woord,

met een moment van aandachtig luisteren,
met een houding van begrip en respect.

Versterk in ons het geloof in het goede
dat in elke mens door U gelegd is.

Om U te dienen, God,

brengen wij mensen samen

met kansen tot deugddoende gezelligheid,

met momenten van levensverhalen samen leggen,
met een telkens weer zoeken

naar nieuwe mensen om de kring te verruimen.

Versterk in ons het geloof in het goede
dat mensen samenbrengt en diep verbindt.

Om U te dienen, God,

nemen en geven wij verantwoordelijkheid
vanuit het geloof in talenten

van onszelf en van anderen,

vanuit het geloof dat samenwerken beter werkt,
vanuit de nood aan waardering en aandacht
die bij mij zowel als bij de andere leeft.

Versterk in ons het geloof in het goede
dat ons kracht geeft om ons samen met anderen in te zetten.

Om U te dienen, God,

werken wij aan een beter samenleven,
waar ook niet-actieven thuishoren,

waar jong en oud elkaar zo respecteren
dat ze elkaar nodig hebben en waarderen.

Versterk in ons het geloof in het goede

dat ons doet opkomen
tegen alles wat kwaad en onrecht is.

(Luc Vandenabeele)



