
Om een goed en beter jaar 
 
 
Wij bidden U, Heer,  
om een goed en beter jaar. 
 
Wij keren nog even het woord  
en de herinnering  
alover ’t voorbije jaar,  
om U te danken,  
om U toe te vertrouwen  
het goede werk dat wij mochten doen,  
om U te vragen:  
genees de wonden die de tijd heeft geslagen. 
 
Wij keren, Heer,  
ons hart naar het nieuwe jaar.  
Wil ons in dit nieuwe jaar  
in vriendschap en in dienstbaarheid,  
in genade en gezondheid bewaren. 
 
Geef warmte aan ons gemoed,  
richting aan ons denken,  
vruchtbaarheid aan ons werken. 
 
Bewaar ons in uw naam.  
geef vrede aan de wereld,  
ontspanning voor elke verkramping  
en uw vriendschap aan de eenzamen  
in de grote wereld  
en onder ons. 
 
 
(Eugeen Laridon) 


