
Om een kwetsbaar hart, zoals Maria 
 
 
God, vriend van mensen, 
uw engel hebt Gij naar Nazareth gezonden, Maria’s stad. 
Hij sprak tot haar: ‘Verheug u, begenadigde’ 
en zij schrok van dit woord. 
Zij vroeg zich af wat dat wel kon beduiden. 
Want haar hart was kwetsbaar; zo bleef het. 
Ook toen Gij haar ongehoorde dingen hebt gevraagd. 
Ze liet zich raken door uw onverwachte vragen. 
  
Geef ons die aanspreekbaarheid die in Maria was: 
dat wij ons nooit afsluiten, 
maar blijven openstaan voor elke groet, 
elk aanbod, elke eis,  
of die van U komt 
of van de mens die Gij ons zendt op onze weg. 
Red ons uit de beklemming en de droefenis  
van een gepantserd hart. 
Geef ons de genade 
steeds weer te ‘schrikken van uw Woord’. 
dan zal Maria’s vreugde ook de onze zijn, 
vandaag en in eeuwigheid. Amen. 
  
 
(Godfried Danneels) 


