
Om het licht van jouw gelaat 
 
 
Om het licht 
van jouw gelaat wil ik bidden. 
Dat Je geboren wordt in mij. 
Dat Je opstaat, Jezus, in mij 
oog en oor van jou, 
jouw handen en voeten, 
jouw manier van leven dus. 
Mijzelf verlatend 
om de ander nabij te zijn 
en om de aarde die mij lief is 
te helpen dragen. 
En als ik jouw woord mag geloven, 
zal ik nog grotere wonderen doen dan Jij. 
  
Om het licht 
van jouw gelaat wil ik bidden. 
Voor mensen in het donker, 
verstrooid over de hele wereld; 
voor kinderen, 
vroeg groot gemaakt in oorlog en haat, 
en voor volwassenen, 
nog altijd klein gehouden 
in het harde spel  om de macht. 
Dat ze jouw gezicht 
mogen zien in mensen 
die niet meer praten 
over privé en bezit, 
maar die komen als Jij, 
om te delen en te helen. 
  
Om het licht 
van jouw gelaat wil ik bidden. 
Voor allen die eenzaam zijn, 
die verkleumd en verschrompeld 
wachten of ooit nog eens iemand 
van al die voorbijgangers 
hen zal aankijken 
en op weg helpen naar een nieuw begin. 
  
Ik bid Jou voor iedere mens 
die wacht op een ander, 
op Jou misschien wel 
in mij. 
 
 
(Kompasliturgie) 


