Om het vuur van uw Geest

Vader, wij vragen U niet

om wonderen en tekenen uit de hemel.
Wij bidden om het vuur van uw Geest,
die ons verwarmt,

die ons verlicht,

die ons moed geeft,

die voor ons de goede richting aanduidt.

Moge die Geest ons aanmoedigen als wij aarzelen,
ons steunen als wij zwak zijn,

ons licht geven als wij dwalen.

Moge Hij ons geloof en vertrouwen bevestigen

als twijfels ons overvallen,

ons hoofd versterken als de moed ver weg is.

Vader,

moge uw Geest met kracht over ons komen
zoals eens over uw leerlingen.

Ban de twijfel en kleinmoedigheid uit ons hart.
Laat uw kracht doorbreken in ons

en wij zullen gaan waar U ons zendt

om deze aarde te vernieuwen.

Wees ons nabij

en geef ons te verstaan

dat wij in rust en onrust,

in vrede en onvrede

geborgen zijn in uw zorgzame liefde.



