Om kracht

God,
die met uw tomeloze energie
ons en onze wereld hebt geschapen.

Geef ons van uw kracht
opdat wij bestand zijn tegen
Ziekte en zorgen,

onrecht en kwaad,

angst en verdriet.

Geef ons kracht

om te steunen en steun te ontvangen,
om vast te houden en los te laten,

om te genieten van het leven

en ons plezier te delen.

Geef ons kracht

om te blijven geloven in onze dromen,
om telkens anders te kijken

naar de mensen om ons heen.

Geef ons kracht
om de toekomst met vertrouwen
tegemoet te treden.

Amen.

(Marina Slot)



