Om mens te worden

Jij die ooit ons levenswater

tot een bron van toekomst blies,

die ons geboren licht hebt aangewakkerd
om mens te worden naar jouw beeld.

Jij die ons leven openvouwde

en woordeloos verbond

met iedere mens op onze levensweg,
die onze diepste kern ontspon

om mens te worden voor elkaar.

Geworteld in jouw visioen,
ondergedompeld in het leven van elke dag,
gezalfd met jouw nabijheid,

dragen we diep vanbinnen het licht

dat ons samenbrengt

in de gemeenschap van belofte.

Niet ooit en eens en toen
werden wij gedoopt,
maar hier en nu

en telkens opnieuw.

Open onze ogen en handen

dat het tastbaar mag worden
wat Jij ons toezegt:

‘Jij bent mijn zoon, mijn dochter,
veelgeliefd, tot leven bemind.’

(Vincent Duyck)



