
Om mensen voorbij zichzelf 
 
 
Jij die ons als iedere mens  
bemint en kent,  
even uniek  
als het levensverhaal  
dat we schrijven. 
 
Jij die iedere mens  
beweegt om te groeien  
tot de mildheid  
van een warme zomer. 
 
Doe onder ons mensen opstaan,  
niet uit onszelf,  
maar door jouw zachte adem bewogen.  
Dat wij leven en zuurstof vinden  
in de kern van ons eigen leven. 
 
Doe opnieuw profeten spreken  
met woorden voorbij zichzelf,  
als stromen die de wortels van het leven voeden.  
Dat wij water en voedsel vinden  
midden het verhaal van elke dag. 
 
Doe herders van zich laten horen  
met een zorg die alleen jouw droom vertaalt.  
Dat wij voelen mogen hoe mensen,  
even sterk als twijfelend gedreven,  
niet meer dan jouw stem willen zijn. 
  
 
(Vincent Duyck) 


