
Om nabijheid als het donker is 
 
 
Blijf bij ons, Heer,  
want de dag loopt ten einde  
en de avond valt over ons neer. 
 
Blijf bij ons, Heer,  
want wij vrezen het duistere dreigen  
van een nacht die een eeuwigheid duurt. 
 
Blijf bij ons, Heer,  
want wij wachten gespannen op de morgen  
en wij weten niet of hij wel komt. 
 
Blijf tot ons spreken, ook als wijzelf door onheil  
vandaag woordeloos zijn geworden. 
 
Blijf naar ons omzien, wanneer onze ogen   
speuren naar een lichtpunt in het donker. 
 
Blijf naar ons luisteren, als wij U zeggen  
wat wij nog aan niemand hebben toevertrouwd. 
 
Blijf bij ons, Heer,  
met een enkel woord, een eenvoudig gebaar  
vol warmte en troost en gemeenschap. 
 
Blijf bij ons, Metgezel,  
ga met ons mee onderweg  
en vertel ons het geheim  
van geloof, hoop en liefde. 


