
De wereldtafel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik droom soms van een tafel, midden in de wereld. 
En mensen schuiven lachend aan, van hier en overal vandaan. 
Een mengelmoes van kleur en taal, en toch versta ik ’t allemaal; 
Een wereldplek waar alle mensen samen eten gaan. 
 
Samen aan tafel. Er is plaats voor elke gast. 
Samen aan tafel. God vindt dat jij hier past. (2x) 
 

 

 


