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GAARNE ZIEN 
 
 
 

Laat ons werk maken van gemeenschap 
en van een manier van leven 

waar mensen mekaar graag zien. 
Waar vriendschap groeit 

en wij elkaar een ruimte geven  
van geborgenheid, 

warme thuis, waar ieder mens ervaren kan : 
ik ben graag gezien, 

zomaar, onvoorwaardelijk. 
waar wij elkaar ontmoeten en onthalen 

en eenieders anders zijn 
aanvaard en gerespecteerd wordt. 

waar verbondenheid 
sterker is dan het conflict. 

Anders dan de koude onverschilligheid  
en het kille elk-voor zich, 

willen wij ons laten raken door mensen,  
dicht en ver. 

Tegen de stroming in 
die liefde herleidt tot consumptieartikel 

en mensen tot genotmiddelen, 
zal ons gaarne zien te herkennen zijn 

aan tederheid en fijngevoeligheid 
in ons omgaan met elkaar, 

aan diep respect voor wat een mens  
broos en kwetsbaar maakt. 

Ons gaarne zien zal voelbaar zijn 
en hoorbaar in ons spreken. 

Het zal vooral te zien, te meten zijn 
aan de tijd die gegeven wordt 
om thuis te komen bij elkaar 

met je vreugde en pijn, 
je twijfels en gebrokenheid, 

en aan de trouw in mindere dagen. 
Laat ons werk maken van een gemeenschap 

die zichtbaar maakt  
dat God liefde is. 

 


