
Spiegeltekst 
over 

 
 

INNERLIJKHEID 
 
 
 
 

Laat ons in de gemeenschap werk maken 
van een cultuur van innerlijkheid, 

Laat ons midden het drukke bezig zijn 
op tijd halt houden, 

vragen stellen bij wat vanzelfsprekend lijkt. 
op zoek gaan naar de zin van ons bezig zijn, 

het waarom van ons doen en laten. 
Laat het diep in ons laten doordringen 

dat we leven, 
en dat wij daar bewust, verwonderd, 

dankbaar van mogen genieten. 
Laat het diep in ons doordringen 

dat wij onvoorwaardelijk bemind zijn 
en elke dag weer aangesproken 
met Zijn Naam:Ik ben er voor u. 

Laat ons de tijd nemen 
om thuis te komen in ons levensverhaal 

en er de sporen van de Eeuwige 
in herkennen. 

Samen zoekend 
zullen wij de woorden vinden 

om te delen met elkaar 
hoe het Mysterie 

ons aangrijpt in ons diepste binnenste. 
Gaandeweg en beetje bij beetje 
zullen wij op het spoor komen 

van de Onuitsprekelijke, 
die de kern is van alles, 

willen wij kiezen voor geen andere God 
dan Hij die liefde heet. 

Laat ons werk maken van een 
cultuur van innerlijkheid 

opdat wij in ons diepste binnenste 
weerbaar worden en sterk, 

waarden wortel laten schieten 
om ze tot bloei te brengen 

in concrete daden. 
Om zo'n manier van leven 

is het in onze gemeenschap te doen: 
een getuigenis van de Geest die in ons leeft. 


