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Laat ons,   
door vriendschap gedreven 

en door die innerlijke kracht bewogen,  
werk maken van een gemeenschap 

en van een manier van leven 
waarbij aan iedere mens  
het recht wordt gegeven 
om waardig mens te zijn 

en deel te hebben  
aan het samenleven 

en op alles wat daartoe nodig is. 
Een gemeenschap 

die aan armen blijde boodschap brengt, 
vrij maakt wie gevangen zit, 

zicht geeft aan blinden 
kracht geeft aan verlamden, 

aandacht aan wie vergeten wordt. 
Een manier van leven 

die plaats en aandacht maakt 
voor de arme,  
de vreemde,  

de zieke,  
de vereenzaamde, 
dichtbij én veraf. 

Een manier van leven 
die vriendschap omzet in solidariteit,  
 waarbij de minsten de toetssteen zijn 

voor ons doen en laten: 
een herderende gemeenschap,  

beeld van de Goede Herder, 
lichaam van Christus. 

 


