
Bekoringen 
 
Heb je dat ook wel eens dat je op restaurant  
toch nog voor dat lekkere dessertje kiest, 
ook al zit je vol van alles wat je al achter de kiezen kreeg? 
Of je drinkt toch nog een extra glaasje wijn, 
of een ander ‘afzakkertje’... 
Diezelfde dag hoor je het verhaal van een dame met een hoop schulden,  
die met een klein beetje leefgeld de week moet doorkomen. 
Voor haar geen wijn, geen dessert,  
ze mag al blij zijn als ze voldoende eten kan kopen…  
 
Heb je dat ook wel eens 
dat je vist achter een complimentje 
omwille van je goeie prestaties in je gezin of je familie? 
Of je vindt dat je toch wel wat extra waardering verdient, 
want je zet je bij wijze van spreken  
dag en nacht in voor je job…Diezelfde dag doet je huisgenoot iets liefs voor je  
of je collega neemt een berg werk van jou over 
en jij negeert hen volkomen… 
 
Heb je dat ook wel eens 
dat je denkt dat jij alle problemen 
in je stad of zelfs in je land  
wel zou kunnen oplossen?Die ‘prutsers’ die het voor het zeggen hebben,maken toch 
alleen maar ruzie… 
Diezelfde dag raak jij verwikkeld in een conflict met je buur over een tak die over je 
eigendom hangt…  
 
Bekoringen,of het nu gaat om eten, om aanzien of om macht: 
kunnen wij eraan weerstaan?  
 
Kiezen wij ervoor om eraan te weerstaan?  
Laten we het deze veertigdagentijd alvast proberen! 
 
(bij Mt. 4, 1-11) 
 
Anne 
 


