
Stem ons weer af 
  
 
Gij, bron van stilte en heelheid, 
stem ons weer af 
op onze diepste bestemming. 
Bestemd tot verstilling en verwondering zijn we! 
Bestemd tot ontvankelijkheid en dankbaarheid zijn we! 
  
Stem ons weer af 
op onze diepste missie. 
Een missie van verbondenheid van allen voor allen. 
Een missie van zorg voor insluiting van kleinen en zwakkeren. 
  
Stem ons weer af 
op het ritme van het evenwicht. 
werkjaar en vakanties, 
weekdagen en zondag, 
dag en nacht, 
bloeitijd en rusttijd. 
  
Tem ons prestatiezicht, 
zet een rem op onze zelf-drang. 
Maak ons weer open 
voor de onverwachte ontmoeting, 
voor gastvrijheid, 
voor ontroering, 
voor de medemens getroffen door onrecht, 
voor mensen verwond door lijden en verlies. 
  
Gij, bron van stilte en heelheid, 
stuur ons nu en dan de natuur in 
om te genezen van ons activisme, 
om de zien hoe alles met alles verbonden is, 
om te zien dat de mens maar een kleine plek heeft in het geheel. 
  
Zal dan de samenleving niet weer een droom op aarde worden? 
Zullen we dan niet ons geluk hervinden? 
  
 
(J.P. Vermassen) 


