
Teken van uw liefde en uw trouw 
 
 
Algoede God,  
Gij zijt naar ons toe gekomen  
in Jezus, uw Veelgeliefde.  
Altijd weer komt Gij ons tegemoet. 
 
Wij zijn door U gekend en bemind.  
We zullen het nooit begrijpen.  
Waarom zijn wij U zoveel waard? 
 
Laat uw komst niet tevergeefs zijn.  
Dat we niet onverschillig zijn  
of zelfgenoegzaam. 
 
Open ons hart voor U:  
voor uw woord en uw bedoelingen.  
Leer ons wat liefde is en ware menselijkheid.  
Maak ons vrij van alles wat ons gevangen houdt. 
 
Doe ons op Jezus gelijken:  
Hem hebt Gij ons gegeven  
als teken van uw liefde en uw trouw  
voor nu en altijd.  
 
Amen. 
 
 
(Jozef De Kesel) 


