
Toon mij het veld waarop ik zaaien mag 
 
 
Maar één keer leef ik, Heer, één enkele keer slechts ga ik  
als zaaier door de velden van dit korte, broze leven.  
Ik wil geen onkruid zaaien,  
geen ééndagsbloemen langs de weg  
maar graan dat onze diepste honger stilt. 
 
Leg in mijn handen, Heer, het graan van uw Liefde  
en toon mij het veld waarop ik zaaien mag.  
Met uw genade zal ik moedig gaan, uw liefde zaaiend  
in de smalle voren van deze onrustige, verwarde tijd,  
en elke avond huiswaarts keren met lege handen,  
vol vertrouwen op de oogst die volgen zal. 
 
Wil, Heer, geven wat daarvoor nodig is:  
een groot geloof, een rustig hart,  
veel vertrouwen  
en heel veel edelmoedigheid. 
 
 
(Jörg Zink) 


