
Tot de kern van ons leven 
 
 
Vader in de hemel,  
als wij onze eigen richting kiezen,  
blijf dan bij ons.  
Als wij U willen vergeten,  
laat ons dan niet met rust.  
Als wij vastgelopen zijn,  
geef ons een ingeving van uw Geest,  
dat wij een ommekeer kunnen maken  
en de weg naar uw huis inslaan.  
Wil ons aanspreken  
met bemoediging en goede woorden.  
Wil ons tot de kern van ons leven brengen  
door de kracht van uw Geest,  
hier en nu en telkens weer. 
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