
U hebt mij herkend 
 
 
Toen ik honger had, gaf U mij te eten,  
toen ik dorst had, gaf U mij te drinken,   
toen ik dakloos was, opende U voor mij de deuren,   
toen ik naakt was, schonk U mij uw mantel. 
 
Toen ik moe was, bood U mij rust aan,   
toen ik ongerust was, nam u mijn kwelling weg,   
toen ik klein was, leerde U mij lezen,   
toen ik alleen was, bracht U mij liefde. 
 
Toen ik gevangen was, kwam U naar mijn cel,   
toen ik bedlegerig was, verzorgde U mij,   
toen ik als vreemdeling kwam, nam U mij op,   
toen ik werkloos was, vond U voor mij werk. 
 
Gekwetst in het gevecht, verzorgde U mijn wonden,   
toen ik zorgen had, deelde U mijn moeilijkheden.   
U zag mij overdekt met bloed en spuwsel,   
U herkende mij onder het zweet.   
Toen men mij uitlachte, hebt U mij begrepen  
en toen ik blij was, deelde U mijn vreugde. 
 
 
(Moeder Teresa) 


