
Uw vrede, God, voor altijd 
 
 
U bid ik,  
Schepper van natuur en mens,  
van waarheid en schoonheid,  
hoor mijn stem. 
 
Het is de stem van de slachtoffers  
van alle oorlogen en van alle geweld  
dat mensen elkaar aandoen,  
individueel en tussen de naties. 
 
Hoor mijn stem.  
Het is de stem van alle kinderen  
die lijden vandaag en in de toekomst  
als mensen hun vertrouwen blijven stellen  
in wapens en oorlog. 
 
Hoor mijn stem als ik U vraag  
om in de harten van alle mensen te prenten:  
de wijsheid van de vrede,  
de kracht van de rechtvaardigheid  
en de vreugde van de broederlijkheid. 
 
Hoor mijn stem.  
Het is de stem van al die mensen,  
in ieder land en in iedere tijd,   
die geen oorlog willen  
en die bereid zijn  
e weg van de vrede te bewandelen. 
 
Hoor mijn stem en schenk inzicht en kracht  
opdat we altijd haat beantwoorden met liefde,  
onrecht weerstaan met overvloedige rechtvaardigheid,  
de nood lenigen door te delen  
en oorlog bekampen met vrede. 
 
O God, hoor mijn stem  
en schenk deze wereld uw vrede,  
voor altijd. 
 
 
(Paus Johannes Paulus II) 


