
Vakantie: geef ons tijd 
 
 
Heer Jezus,  
toen uw leerlingen en Gij zelf  
moe waren op een dag  
en het volk maar bleef aandringen,  
hebt Gij hun gezegd:  
’Kom even opzij naar een eenzame plaats  
om uit te rusten’. 
 
Op deze dag in de vakantie,  
geef ons nu tijd  
om even opzij te gaan  
en om uit te rusten.  
Geef ons wat we anders toch zo weinig hebben: tijd. 
 
Tijd om aan U te denken.  
Tijd om de andere te zien  
en lief te hebben, 
wie naast ons leven nog het eerst.  
Tijd om bij ons zelf te zijn. 
 
Heer Jezus,  
in de weken die nu komen:  
geef ons tijd. 
 
 
(Godfried Danneels) 


