
Vanuit verbondenheid 
 
 
Heer Jezus, 
Het laatste woord dat Jij ons te zeggen hebt, is  
dat wij mogen leven vanuit een grote verbondenheid,  
precies zoals ranken verbonden zijn met de wijnstok. 
 
Verbonden met jou en met elkaar  
mogen wij elke dag opnieuw  
ons leven enten   
op jouw woord en op jouw leven.  
Elke dag ook mogen wij ons zuiveren  
van wat bijkomstig is.  
Jij wordt onze kracht  
om te worden zoals Jij: beeld en kind van God. 
 
Vanuit die verbondenheid  
dragen wij veel vrucht. 
 
Want uit onszelf  
zijn wij als mens tot niets in staat. 
 
Dat is het laatste woord  
dat Jij ons te zeggen hebt.  
Laat het voor ons ook het eerste zijn. 


