
Verlangen en hoop 
 
 
Uw verlangen   
dat in ons woont  
is de grootste hoop die wij kunnen koesteren. 
 
Wat Gij in ons wilt bewerken,  
de wegen die Gij met ons wilt gaan,  
onze nachten van stilte,  
de dorheid van onze woestijn,  
Gij wilt ze telkens met ons delen. 
 
Alleen opdat uw verlangen 
in ons   
mens zou worden. 
 
Zo toont Gij U in ons midden,  
zo zijn wij uw gelaat voor elkaar. 
 
 
(Anita Galle in Een deur naar God. Gebedenboek voor elke dag) 


