
Voor wie oud worden: wil hen bewaren 
 
 
Als wij zo oud geworden zijn  
en het steeds stiller wordt,  
steeds minder mensen ons nog vergezellen,  
ontbreek ons dan niet, God.  
Geef dat de stem nog telt  
van wie stil en terzijde rusten van hun werk.  
En waar zij niet langer met hun krachten en arbeid  
bijdragen aan ons samenleven,  
laat toch hun plaats in ons midden zijn,  
vanwege alles waaraan zij bouwden,  
alles wat zij ons nalieten. 
 
Wil ook kennen en bewaren  
alle leven dat hen ontglipt,  
door verval van het lichaam,  
door verwarring van de geest,  
droefheid van de ziel. 
 
Wij bidden U voor hen  
wier werk het is hen te begeleiden  
tot het einde toe.  
Dat zij de mens blijven zien  
achter en in elke bejaarde.  
Voor alle oude mensen  
die wonen in de schaduw van onze maatschappij,  
bidden wij,  
wil hen bewaren in uw hand. 
  
 
(Sytze de Vries in Liturgische werkmap Welzijnszorg) 


