Wek in ons interesse op voor elkaar

Eeuwige en ongeziene God,

oorsprong van al wat bestaat,

bron van al wat leeft,

wij zijn uw mensen,

gemaakt naar uw beeld en gelijkenis,

in staat om lief te hebben en te waarderen

al wat Jij ons hebt gegeven.

We wonen hier met heel velen in deze stad.

We spreken vele talen.

Velen komen van elders en zoeken hier een leven
en een toekomst die naam waard.

Velen vragen om asiel. Ze hebben geen papieren.
Er zijn armen en rijken, welgestelden en

mensen die met weinig proberen rond te komen.
We hebben verschillende overtuigingen.

We verstaan elkaar niet altijd,

niet alleen omdat we andere talen spreken,

maar ook omdat we, hoewel in dezelfde stad,
toch in andere werelden wonen.

Vol vertrouwen komen we naar Je toe.

Want Jij bent onze Vader.

eziel ons met je goede Geest.

Dat we met elkaar omgaan zoals Jij met ons.
Wek in ons interesse op voor elkaar.

Doe ons ernaar verlangen elkaar beter te kennen.
Laat ons inzien dat we van elkaar zoveel te leren hebben.
Leer ons dat het leven maar zin heeft

als we het delen met elkander.

En houd ons allen samen in uw liefde,

als broers en zussen van elkander.

Want Jij bent toch ons aller Vader.

(Jozef De Kesel)



