Woon in ons

God, die uw woord tot ons gesproken hebt dat onze ziel vervult:
Wees vuur in ons, wees goede wil in ons:

dat wij wegen zoeken om elkaar van dienst te zijn;

dat uw Geest ons drijven mag

en dat wij niet belust zijn op onszelf alleen,

afgekeerd van onze naaste en van U;

dat wij verzoening stichten en vriendschap sluiten;

dat wijsheid en mededogen in ons midden groeien;

dat recht en vrede in ons midden wonen.

Gij die niet woont in enig werk van mensenhanden,
Gij die ons gemaakt hebt:

neem verblijf in ons, woon in ons,

vandaag, morgen en tot in eeuwigheid.

(Huub Oosterhuis)



