
Zegengebed - als bomen 
 
 
We planten een boom,  
een boom die diep wortelt in de grond,  
een boom voor spelende kinderen,  
een boom met een sterke stam  
die gul schaduw spreidt met zijn takken.  
Een boom voor alle mensen!  
Een boom die groeit en gedijt  
als Gods liefde, hier en overal. 
 
Moge God u allen beschermen  
zoals een boom met zijn kruin zon en regen afschermt.  
God schenke u kracht en sterkte,  
zoals een boom met een forse stam.  
God geve u vaste grond onder de voeten,  
zoals een boom geworteld staat in de aarde. 
 
En zoals wij pas geplante bomen verzorgen,  
mag God  u geven:  
bescherming en verzorging,  
voedsel en licht op uw wegen,  
alles wat nodig is om te leven. 
 
Zegene u  daartoe de almachtige God,  
Vader, Zoon en heilige Geest.  
 
Amen 
 
 
(naar Suzanne Schildknecht) 


