
Zevenmaal bidden 
 
 
Heer, open mijn lippen,  
opdat mijn mond uw lof verkondigt  
en van uw goede werken spreekt. 
 
Heer, open mijn ogen,  
opdat ik uw heerlijkheid aanschouw  
en de nood van mensen zie. 
 
Heer, open mijn oren,  
opdat ik uw Woord verneem,  
maar ook het lijden van de armen hoor. 
 
Heer, open mijn neus,  
opdat ik uw wierook kan ruiken  
en de geur van alle dingen ontvang. 
 
Heer, open mijn hele gelaat,  
opdat ik naar U toegekeerd leef  
en alle mensen open ontmoet. 
 
Heer, open mijn hart,  
opdat ik ruimte maak voor U  
en alle mensen een warm hart toedraag. 
 
Heer, open mijn handen,  
opdat ik de volheid van het leven kan vatten  
en gul word  in het geven. 
 
 
(naar een Duits gebed op de Kirchentag) 


