
Zoals Gij in mij gelooft 
 
 
De mensen om ons heen,  
mensen op onze weg,   
 
o God, dat wij een verkwikking,  
een weldaad voor hen zijn. 
 
Dat wij geloven,  
onvoorwaardelijk in hen geloven,   
 
dat wij mensen,  
de meest kostbare mensen  
in hen zien. 
 
Dat wij hen uitdagen  
om zichzelf te zijn,  
steeds meer zichzelf te worden. 
 
Dat zij veilig bij ons zijn,  
dat hun geheim  
ook een geheim voor ons is. 
 
De mensen om ons heen,  
mensen op onze weg,   
 
dat wij in hen geloven  
zoals Gij o God in ons,  
zoals Gij in mij gelooft. 
  
 
(Hans Bouma) 


