
Zonder vragen 
 
 
Ik sta zonder vragen voor U, Heer. 
De handen ook van vragen leeg. 
Ik heb er al genoeg gesteld, 
antwoord volop gekregen. 
Ik kom nu horen wat uw vragen zijn, 
wat het antwoord is 
dat U van mij verwacht. 
U bent vraag en antwoord, Heer, 
alfa en omega, 
start en finish van mijn leven. 
En onderweg legt U, 
elke keer een mens mij kruist, 
een kruispunt op mijn wegen. 
Telkens weer de vraag 
uwentwege mij gesteld, 
een eindweegs mee te gaan. 
Ik ben zo vaak het antwoord 
uit de weg gegaan, 
heb dan beseft dat ik daardoor 
de weg verloor. 
U bent het antwoord, Heer, 
maar ook de vraag. 
  
 
(Mark Van de Voorde) 


